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Voor u ligt weer een prachtig Annahuis Magazine. Het staat ook dit jaar weer boordevol met verhalen van het Annahuis en 

haar bezoekers. 

Na twee coronajaren staan de deuren van ons huis gelukkig weer helemaal open voor iedereen die binnen wil komen. En met 

iedereen bedoelen we ook echt iedereen. Want we leven in een samenleving die voor steeds meer mensen erg ingewikkeld 

is, waarin mensen vastlopen. De instanties waar mensen dan terecht kunnen blijken helaas vaak niet laagdrempelig genoeg, 

of zijn gebonden aan wet- en regelgeving of toelatingseisen. Juist voor mensen die overal buiten de boot (dreigen te) vallen, 

wil het Annahuis een plek zijn om op adem te komen, een luisterend oor te bieden, of een fijn moment van ontmoeting met 

andere mensen te beleven. Dit is allemaal mogelijk dankzij een fantastisch team van drie stafleden en vele vrijwilligers. 

Het Annahuis is hard nodig, helaas zou ik bijna willen zeggen. Tegelijk is het Annahuis ook een rijkdom voor de stad Breda. 

Wij brengen ontmoetingen tot stand tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden vinden. Van arbeidsmigranten en 

thuislozen tot mensen die kampen met eenzaamheid en mensen die het heerlijk vinden om samen te eten. Meer en meer is 

het Annahuis ook een baken voor mensen in de wijk. In het Magazine komt u de verhalen van deze en veel andere mensen 

tegen.

Van harte hopen wij dat dit nieuwe Magazine u een indruk geeft van het werk en de inzet van het Annahuis. Maar dat het 

vooral de kracht, de energie en de creativiteit laat zien van haar bezoekers. Mensen die in vaak lastige omstandigheden toch 

hun hoofd boven water houden en die mede dankzij het Annahuis een steuntje in de rug krijgen. In het Annahuis mogen ze 

zichzelf zijn, kunnen ze hun verhaal vertellen en is er alle ruimte voor ontmoeting. 

Franck Ploum, 

voorzitter van het bestuur.

Voorwoord
INHOUD
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Op Haagweg 3 is er een gastvrije plek voor iedereen. 

Heel laagdrempelig kunnen allerlei mensen uit de wijk, 

de stad of van verder weg elkaar ontmoeten. Voor de 

gezelligheid, om vrijwilligerswerk te doen, om onder de 

mensen te komen of om nieuwe contacten op te doen. 

Iemand die tijdelijk wat hulp kan gebruiken, de weg 

naar de hulpverlening niet kent of er geen vertrouwen 

meer in heeft, is speciaal welkom en kan terecht zonder 

afspraak, indicatie of verplichtingen.

Kleurrijke gemeenschap
Doel van het Annahuis is een open huis te zijn met een 

gemeenschap van allerlei bezoekers, vrijwilligers en 

beroepskrachten met verschillende achtergronden (zowel 

wijkbewoners als dak- en thuislozen) waarin niets moet 

maar veel mogelijk is vanuit een betrokkenheid op elkaar. 

Vanuit een oprechte persoonlijke aandacht en interesse 

voelen bezoekers en vrijwilligers zich gezien en kunnen 

ze zichzelf zijn. In een wederkerige en respectvolle relatie 

komen talenten en kwaliteiten tot bloei en komt iemand tot 

zijn of haar recht. Daarbij hebben we speciaal aandacht 

voor mensen die verkeren in een complexe en kwetsbare 

positie wat betreft hun inkomen, huisvesting, (psychische) 

gezondheid en/of sociale netwerk. Iedereen heeft zijn of 

haar kwetsbaarheden waardoor het fijn is als er betrokken 

mensen een tijdje met iemand meelopen. Samen proberen 

we verandering in een situatie aan te brengen. Als dat niet 

lukt om tal van redenen, dan komt het allerbelangrijkste: 

die ander niet afschrijven maar het verdriet, de pijn, de 

onmacht en/of onrechtvaardigheid langdurig samen 

uithouden en zorg dragen voor elkaar. Soms voorkomen we 

dat iemand dan nog verder afglijdt en blijft het Annahuis 

een vertrouwde plek. Zo streven we ernaar dat elke 

bezoeker tot zijn of haar recht komt. 

Identiteit 
Stichting Annahuis is in oktober 1994 opgericht en 

bestaat nu al 29 jaar. We zijn ontstaan vanuit enkele 

samenwerkende kerken, wat je vandaag de dag nog 

altijd terugziet in onze vanzelfsprekende aandacht voor 

zingeving. Uitgangspunt voor de omgang met elkaar zijn 

een aantal kernwaarden vanuit christelijke traditie zoals 

hoop, wederkerigheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid. 

De presentiebenadering van waaruit we werken, sluit hier 

goed op aan. Kort gezegd houdt presentie in dat je langdurig 

en met voldoende tijd er bent voor de ander, die er mag zijn 

zoals hij of zij is. Vanuit de relatie sta je naast de ander 

en probeer je aan te sluiten bij wat die ander wil en nodig 

heeft. Dit is een hele persoonlijke en betrokken manier van 

contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid. De bezoekers 

en het team hebben een relatie van mens tot mens. 

Door jarenlange ervaring zijn we een expertisecentrum 

geworden als het gaat om de wederkerige omgang met 

mensen in een kwetsbare positie en het opkomen voor hun 

belangen, waarin de menselijke waardigheid centraal staat. 

Veel van onze bezoekers hebben te maken met uitsluiting 

en situaties waar vooroordelen over bestaan. Beelden en 

oordelen veranderen voortdurend, waarden en normen 

schuiven en we leren van elkaar. De bezoeker krijgt een 

gezicht en een naam in plaats van ‘de verslaafde’, ‘de 

dakloze’, ‘de verwarde’, ‘de arbeidsmigrant’, ‘de asielzoeker’ 

of ‘de crimineel’. Het gaat om aandacht en respect, naast 

het vertrouwen en de hoop die we ondanks alles voor 

mensen blijven houden omdat ze het waard zijn. 

Activiteiten 
Het Annahuis is altijd open voor mensen met een vraag, 

verhaal of een probleem op alle werkdagen tot 16:00u, 

behalve de vrijdag. Er is inloop op de maandag- en 

woensdagochtend van 10:00 - 12:00u met om 12:00u een 

warme maaltijd, gratis voor mensen zonder inkomen en 

€3,00 voor mensen met inkomen die het kunnen missen. 

Dinsdag- en donderdagmiddag is er inloop van 13:30 - 

15:30u. Donderdagmiddag is dit in de vorm van een Atelier, 

waar bezoekers creatief aan de slag gaan onder begeleiding 

van een kunstenaar. 

Op maandagochtend is er in wijkcentrum de Nieuwe 

Meidoorn een naaiatelier waar vrouwen elkaar ontmoeten 

tijdens het handwerken en naaien. Elke dinsdagochtend 

wordt er in het Annahuis tai chi gegeven, bij mooi 

weer in de tuin. Op dinsdagavond is er een eetclub met 

wijkbewoners die samen koken en eten. Daarnaast zijn er 

de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Burendag, de 

Anti-Armoededag, Annapraat, Paasviering en Kerstviering.

Team
Het Annahuis zou niet kunnen bestaan zonder alle 

geweldige en betrokken vrijwilligers. Zij bieden hun talenten 

aan en ontvangen waardering en erkenning. Sommigen zijn 

wekelijks werkzaam, anderen doen hun werk vanuit huis. 

Zij besturen, doen boodschappen, houden de boekhouding 

op orde, brengen brood, koken, geven de planten water of 

nemen de telefoon op. Een kleine vaste kern biedt bezoekers 

ondersteuning en aandacht of eigen expertise. Zij kennen 

de bezoekers bij naam en kennen vaak de levenssituatie. 

Bezoekers kunnen terecht met allerhande vragen: klein of 

groot, van praktische zaken tot zingeving, van inkomen tot 

verblijfsrecht en nog veel meer. 

Annahuis voor iedereen! 
Iedereen is welkom! 

Annaberaad
Mogen wij ons even voorstellen:

Nannie: komt al naar het Annahuis vanaf het begin, dus al bijna 30 jaar, want ze voelt zich altijd op haar gemak. Ze is de 

expert in de geschiedenis. Ze tekent graag mandala’s tijdens het Atelier.

Anneke: verzorgt voor het Annahuis de pr op haar facebooksite en komt graag naar Tai Chi. Met haar groene vingers 

verzorgt ze onze planten en tijdens het Atelier schildert ze graag. 

Juan: ‘de broodman’, die ons trouw brood en lekkernijen brengt van de bakkers die dit over hebben. Zo hebben we altijd 

brood in de diepvries voor mensen die honger hebben.

Hans: vertegenwoordigt het bestuur van het Annahuis, hij is de penningmeester en zorgt ervoor dat we genoeg geld 

hebben voor alle activiteiten. Tevens is hij diaken van de protestantse kerk in Prinsenbeek waarmee het Annahuis een 

warme band heeft. 

Riet: vaste en trouwe bezoekster van de inlopen van het Annahuis. Het is voor haar als een tweede thuis. Ze kent alle 

bezoek(st)ers en weet wat er onder hen leeft.

Corry: vertegenwoordigt de eetclub uit de wijk en is creatief bezig op het Atelier. 

Eind 2022 is het Annaberaad gestart. De leden komen elke zes weken bij elkaar. Doordat er vanuit elke groep/activiteit wel 

iemand vertegenwoordigd is raken we betrokken op elkaar en het geheel van het Annahuis in de wijk. Zo kunnen we samen 

kijken wat goed gaat, wat beter kan, waar mensen behoefte aan hebben, welke activiteiten we organiseren met bv. Kerst, 

Pasen of de burendag. Zo wordt het Annahuis meer een (wijk)huis voor en door mensen en kan iedereen die wil meepraten. 

Heb je wensen of ideeën? Vertel het aan een lid van het Annaberaad!

V.l.n.r. Juan, Nannie, Dorothé, Hans, Riet, Anneke. Corry staat niet op de foto.
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De inloop van het Annahuis is een huiselijke 

en veilige ontmoetingsplek voor eenieder die 

behoefte heeft aan warmte en gezelligheid. De 

gastheren en -vrouwen verwelkomen bezoekers 

aan de deur, verzorgen de koffie en de thee 

en bieden een luisterend oor en persoonlijke 

aandacht. Bezoekers kunnen gebruikmaken van 

een computer, telefoon en wifi. Loop eens binnen!

Maandag 10:00 - 12:00u, dinsdag 13:30 - 15:30u, 

woensdag 10:00 - 12:00u

Onder de vleugels van 
moeder Anna

“Ik ben net 72 jaar geworden, moeder van drie kinderen, 

die allemaal goed terecht zijn gekomen. Dit is geen 

vanzelfsprekendheid omdat ik in het opvoeden altijd 

zoekende ben geweest naar wat het beste was voor mijn 

kinderen, aansluitend op ieders eigen persoonlijkheid. 

Het was altijd in beweging, met de ups en downs die erbij 

hoorden.”

Riet is sinds twee jaar een vertrouwd gezicht in het 

Annahuis. Ze bezoekt de inloopochtenden, blijft meestal 

eten en doet mee aan het Annaberaad, het Atelier en de tai 

chi. Reden genoeg om haar te vragen iets te vertellen over 

zichzelf en over hoe zij het Annahuis als plek ervaart.

“Ik ben geboren in Roosendaal en Nispen. Mijn opa had een 

boerderij met de naam Bernardushoeve waar wij met het 

hele gezin woonden. Onze boerderij had 80 hectare grond, 

dus er was werk genoeg. Ik was anderhalf jaar oud toen mijn 

opa overleed. Mijn vader bouwde een nieuwe boerderij op 

de grond die hij erfde. We verhuisden met mijn broer en vier 

zussen naar de nieuwe boerderij, waar nog een zusje en een 

broertje geboren werden. 

Ik hielp mijn vader graag op het land, ook in de winter. 

Bijvoorbeeld bij het plukken van knolletjes. Die werden 

gebruikt om veevoer van te maken.

Mijn broers en zussen en ikzelf sliepen twee-aan-twee in 

een twijfelaar. Een douche was er nog niet dus wij werden 

wekelijks door onze moeder gewassen in een wasteil. Eerst 

de jongste en de oudste als laatste. En bij elk van ons ging 

er een ketel vers water in de teil. We stapten uit de teil op 

een molton, werden afgedroogd en kregen schone kleren 

aan. Bij de kolenkachel warmden wij ons hierna op. Los van 

de warmte van de kolenkachel was er geen ruimte voor het 

tonen van emoties en warme knuffels. Dat was er in die tijd 

gewoon niet. Maar ik groeide op in een zeer hechte familie 

en een beschermde omgeving. Onze moeder was er altijd 

als wij uit school kwamen, met een pot thee en vaak een 

(handwerk)klusje om handen. Vader voegde zich rond vier 

uur bij ons als hij terug was van het land.

Op 24-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste dochter. Hierna 

volgden nog een dochter en zoon. Met 35 jaar ging mijn 

relatie al enige tijd niet meer zoals het gevoelsmatig 

hoorde te zijn. Ik kwam voor een hele moeilijke keuze te 

staan: ik moest weg uit deze relatie maar waar deed ik goed 

aan voor mijn kinderen? Ik wou ze niet uit hun structuur 

en veilige omgeving halen; weg van school, vriendjes en 

vriendinnetjes. Als moeder moest ik een keuze maken, ik 

voelde mij het ‘lijdend’ voorwerp. Ik liet mijn kinderen en 

man achter op onze boerderij. Vroeger was het taboe als de 

moeder wegging maar als de kinderen met zowel moeder 

als vader een goede band hebben zou het vertrek van welke 

ouder dan ook pijn doen. Met elke denkbare mogelijkheid 

en keuze zou ik iemand kwetsen of tekortdoen in het 

gezin. Ik vertrok met pijn in mijn hart, alleen. We troffen 

een omgangsregeling waarbij ik de kinderen wekelijks een 

paar keer zag en bij mij had. Ik heb nog altijd twijfels over 

het verloop van mijn vertrek. Heb ik er goed aan gedaan? 

Maar hier zal ik nooit antwoord op krijgen. Het vertrek gaf 

mij uiteindelijk een nieuwe kans, een mooi leven met mijn 

kinderen en een nieuwe betrokken en empathische liefde, 

Henk. De kinderen noemden Henk hun ‘Tweede Vadertje’.

In 2020 maakte ik ‘s avonds vaak een wandeling na het werk. 

Ik liep een keer voor de verandering langs de Annakerk. Het 

mooie pand riep vragen bij mij op waardoor ik er even bij 

stilstond. Ineens zag ik het bord van het Annahuis ernaast 

staan en vertelde erover tegen Henk. Het had een bepaalde 

werking op mij: wel of niet naar binnen? De plek had indruk 

gemaakt en ik liep er vaker langs als afwisseling van mijn 

normale wandelroutine. Vier maanden nadat ik stopte met 

werken, overleed Henk plotseling. Een grote schok voor mij. 

Na een intensief half jaar met een medisch traject vanwege 

longkanker, dachten wij juist dat het weer de goede kant 

op zou gaan met zijn gezondheid. Niets bleek minder waar 

en ik bleef alleen achter. Henk was alles voor mij, hij was er 

altijd, hij beschermde mij, ik kon er altijd terecht en hij was 

altijd thuis als ik thuis kwam. Mijn veilige wereld brak, mijn 

rots in de branding was weg. Als de rots weg is ontstaat 

er een ongrijpbare leegte. Ik moest van mezelf nieuwe 

invulling geven aan deze leegte. Ik moest omgaan met het

verdriet en het alleen zijn en opnieuw vormgeven aan mijn 

structuur, die ineens anders werd. 

Rouwen betekent stilstaan bij de leegte en pijn waar je je 

middenin begeeft. Het alleen thuis zijn vind ik moeilijk. Ik 

luister dan naar muziek. Het lied ‘Time to say goodbye’ 

van Andrea Bocelli luister ik dan door een oud en simpel 

stereotorentje. Rouwen is voor ieder anders. Adviezen en 

Het verhaal van Riet

tips uit boeken zijn niet aan mij besteed. Ik volg hierin toch 

mijn eigen weg. Ik probeer nieuw houvast te vinden maar 

het zal zeker niet dezelfde soort rots zijn… 

In mijn leegte moest ik weer denken aan het mooie pand 

met het bord aan de voorkant: het Annahuis. In mei 2021 

kwam ik voor het eerst over de drempel. Ik vond hier vrij snel 

een soort invulling om mijn dag mede structuur te geven. 

De lege stukken die ik thuis ervaarde werden onderbroken 

door de momenten in het Annahuis. Ik had het gevoel 

alsof ik mij onder de vleugels van moeder Anna begaf. De 

contacten met de mensen, het idee dat het een soort veilig 

honk is voor vele mensen, een plek waar ik nieuwe energie 

krijg. Het is anders dan de kroeg (waar ik ook regelmatig 

kom). Hier vind ik echte aanspraak zonder dat iemand iets 

van mij wil. Men heeft hier empathie voor elkaar. Ik denk 

dat veel mensen hier iets hebben meegemaakt, wij hebben 

allemaal bagage. We zoeken en vinden elkaar in het contact 

hier. In de kroeg voel ik mij juist eenzamer. Het zit er vol met 

mensen maar niemand spreekt mij aan. In het Annahuis 

staan de mensen emotioneel dichter bij mij, zij zijn oprecht 

blij om mij te zien bij binnenkomst. “Riet, waar was je? Je 

bent later dan normaal.”

Doordat deze plek een invulling van mijn week biedt, zit ik 

in een bepaalde routine en voel ik mij minder wankel in het 

leven. Een poosje geleden werd aan mij gevraagd of ik mee 

wou doen in het Annaberaad, als vertegenwoordigster van 

de inloop. In het Annaberaad zitten mensen die betrokken 

zijn bij het Annahuis als bezoeker, vrijwilliger, bestuurslid, 

wijkbewoner, noem maar op. En die het leuk vinden om 

mee te praten en te denken over wat we kunnen doen om 

nieuwe aantrekkelijke activiteiten aan te bieden. Ik zei ja. 

Mij brengt het samenzijn inspiratie en biedt het een vorm 

van zeggenschap, een manier om mijn stem te laten horen. 

De stem die niemand hoort als ik alleen thuis zit. 
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Frans

Annakeuken

Frans komt al jaren bij het Annahuis met goede vriendin 

Annette. Hij woont in Princenhage en houdt van 

schilderen en tekenen. Daarom kwam hij een tijd op de 

donderdagmiddag naar het Atelier, de creatieve inloop. 

Via een verwendag leerde hij de rest van het Annahuis 

kennen en raakte hij nieuwsgierig. Sindsdien komt hij elke 

maandagochtend trouw naar de inloop.

Frans wordt eind dit jaar 80, maar rustig aan doen ho maar. 

Hij vindt koken leuk en wil graag helpen, dus staat hij elke 

maandagochtend in de keuken. Snijden en schillen zijn zijn 

specialiteit. Als hij een keer niet kan, dan laat hij dit ruim 

van tevoren weten en hoopt hij zo snel mogelijk weer terug 

te zijn. Het werken met de collega’s vindt hij veel te gezellig 

om te missen. Ons verrassen kan hij ook: met Kerstmis 

verscheen hij opeens verkleed als Kerstman!

Ger

Recept van Ger: 
Spaghetti Carbonara
(4 personen)

Ingrediënten:

250 gram pancetta of spek

150 gram Parmezaanse kaas

4 eieren

100 milliliter slagroom

500 gram spaghetti

Zwarte peper naar smaak

Een half jaar geleden kwam Ger bij het team. “Grote man, 

grote mond, klein hartje,” aldus een collega. Hij is een trot-

se Rotterdammer, fan van Feyenoord. En zeer kenmerkend: 

hij heeft altijd een grap of gevatte opmerking paraat. 

Ger was ooit boekhouder maar heeft zich omgeschoold tot 

kok. Dat bleek hem op het lijf geschreven: hij vloog door 

de opleiding heen. “Als ik ergens voor ga dan ga ik er ook 

voor.” Bij de KMA heeft hij geleerd voor grote groepen te 

koken, met één kok per 50 man. Bij een biologische winkel 

maakte hij jarenlang hapjes en introduceerde hij het idee 

van vergeten groente. Hij noemt zichzelf graag ‘biokok’. 

Na zijn pensioen wilde hij iets met koken blijven doen en 

zocht hij naar een plek waar hij plezier kon hebben. Zo 

kwam hij in het Annahuis terecht. Hij is veelzijdig en komt 

met verrassende recepten. Koken met een beperkt budget 

vindt hij best een uitdaging.

In het Annahuis heeft hij geleerd over de presentiebenade-

ring. Hier voelt hij zich prettig bij. “Begaan zijn met men-

sen: die staan voorop. Dat is heel belangrijk!”

Bereiden:

Snijd de pancetta in kleine reepjes. Bak de pancetta in circa 

6 minuten krokant en zet daarna het vuur uit. 

Rasp de Parmezaanse kaas.

Splits de eieren en meng de dooiers met de slagroom, de 

helft van de geraspte Parmezaanse kaas en zwarte peper. 

Kook de spaghetti volgens de bereidingswijze op de 

verpakking. Giet de pasta af, bewaar wat kookvocht. 

Schep de spaghetti in de pan met een kop kookvocht en de 

krokant gebakken pancetta. 

Voeg het eimengsel toe en blijf goed roeren. Na 1 minuut 

zullen de eidooiers iets stollen. 

Twee keer per week koken en eten we samen. 

Schuif gezellig aan of help de koks bij de bereiding. 

Een warme maaltijd kost €3, bezoekers zonder 

inkomen eten gratis mee.

Maandag en woensdag 12:00u
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“Ik voelde me gelijk thuis hier”

Franca is gastvrouw op maandag

Door corona was mijn vorige vrijwilligerswerk gestopt 

en zocht ik een nieuwe uitdaging. Een vaste activiteit op 

maandagochtend is een prettige manier om de week op te 

starten. En ik heb altijd al op een inloop willen werken maar 

had er nooit tijd voor. Ik ben heel breed opgeleid en heb 

in de reclame, het toerisme en de sociale dienstverlening 

gewerkt. Bij het Annahuis voelde ik me gelijk thuis. Het 

contact op een inloop sluit aan bij alles wat ik in mijn werk 

gedaan heb. 

Er zijn nog maar weinig buurthuizen. Jammer want anderen 

ontmoeten en raakvlakken ontdekken maakt het leven juist 

de moeite waard. De inloop is een omgeving waar je elkaar 

kunt vertrouwen. Mensen mogen gewoon zitten, hoeven 

niks, kunnen zich kwetsbaar opstellen. Ik leer steeds meer 

om mensen te laten praten. Niet zelf het gesprek invullen, 

open en zonder oordeel luisteren. 

De dynamiek met alle verschillende mensen spreekt me erg 

aan. Je hebt de vaste club waar je mee kunt lachen en de 

nieuwelingen die het spannend houden. Ik vind het leuk om 

nieuwe mensen een opstapje te geven en gerust te stellen. 

Het zo te regelen dat iemand wordt opgevangen door de 

groep. Om 12:00u eten we samen, dat brengt altijd rust. Het 

is een mooie afsluiting van de inloop.

Soms loop je op straat, voel je je niet vrolijk, en zegt iemand 

iets dat je er net even bovenop helpt. Hier werkt dat ook zo. 

Het is een momentopname, maar door de aandacht die je 

geeft heeft iemand voor even een goede dag. Je kan hier 

het verschil maken, waardoor je er zelf ook rijker van wordt. 

Dat is het cadeau dat je krijgt.

Elly is gastvrouw op dinsdag

Ik heb een lieve man en twee volwassen zoons. Toch voelde ik 

me best eenzaam, omdat ik nergens kwam. Via via hoorde ik: 

misschien is het Annahuis iets voor jou! Ik werd gastvrouw op de 

inloop op dinsdagmiddag. Deze inloop bestaat nog niet zo lang en 

is, vergeleken met de andere inlopen, rustig. Hierdoor is er veel tijd 

om gewoon te luisteren. Mensen vertellen over hun problemen en 

er gebeurt weleens wat, maar toch is het meestal gezellig. Doordat 

je vaak dezelfde gezichten ziet kun je een band opbouwen. 

Ik voelde me gelijk thuis hier. Dit werk heeft m’n hart gewoon. 

Het Annahuis is voor mij een oase van rust. Ik mag de bezoekers 

graag en de medewerkers geven veel steun. Mijn directe collega’s 

en ik hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. 

We kijken na afloop samen terug op de middag en delen onze 

ervaringen. Soms zit een bezoeker in een moeilijke situatie en 

kun je niet helpen. Dat vind ik lastig. Ik heb inmiddels geleerd om 

het niet mee naar huis te nemen. Gelukkig lukt het ook vaak om 

opbeurend te zijn, iemand blij te maken.

Hoe een typische dinsdagmiddag eruitziet? We zitten met z’n allen 

rondom dezelfde tafel. Iedereen praat of luistert mee, een bezoeker 

speelt gitaar, we drinken koffie en eten cake. Dan zit ik echt te 

genieten.

Door hier te werken heb ik geleerd meer contact te maken, 

waardoor ik dit privé ook meer doe. Mijn blik is weer verbreed en de 

drempel om nieuwe mensen aan te spreken is verlaagd. Ik voel me 

waardevoller als persoon. 

“Je geeft iemand voor 
even een goede dag”
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Het miezert een beetje. “We zijn niet van suiker,” zegt 

Corry. Ik loop met haar en haar kleinzoon, voor wie ze 

zorgt, in het Liesbos. Een bijzondere plek voor haar 

omdat Nico, haar man, daar elke dag zijn hondjes uitliet. 

Ze laat me een speciaal paadje zien waar hij vaak op 

een boomstronk zat. Het is voor hen een gedenkplek. 

Nu een jaar geleden stierf Nico, zijn as hebben ze daar 

uitgestrooid. 

Thuisgekomen staan we voor een soort ‘altaar’ waar 

Corry een kaarsje aansteekt voor haar dierbaren en ze zo 

eert en gedenkt. Haar liefde, rouw en haar herinneringen 

geeft ze creatief vorm in de dingen die ze maakt of laat 

maken. Ze laat me de urn zien van Nico, van haar zus, de 

pootafdruk van hun pas overleden hondje. Een trouwfoto 

van haar vader die in het verzet zat, een foto van Corry op 

het sterfbed van haar moeder die ze tot het laatst liefdevol 

heeft verzorgd. Op het Atelier van het Annahuis is ze bezig 

met een schilderij van haar man en ze wil daarna twee 

mini’s maken voor haar kleinkinderen. Het is haar manier 

om te rouwen. “Nico is altijd bij mij. Dat voel ik.” “Zou mooi 

zijn als meer mensen dat zo kunnen beleven,” zeg ik. “Als 

je je niet openstelt, kun je ook niet ontvangen! Als je niet 

vraagt, kun je ook niet ontvangen en kun je ook niet geven,” 

reageert Corry.

Hoe kwam je bij het Annahuis 
terecht?
vraag ik Corry. We kennen elkaar nog geen jaar, maar het 

lijkt al veel langer. “Na het overlijden van mijn man kreeg 

ik geen uitkering. Er kwam zoveel geregel op me af. Ik was 

wel bij maatschappelijk werk geweest, maar voelde me niet 

geholpen. We hadden gespaard, voor onze oude dag, Nico 

wilde mij goed achterlaten, moet ik dat dan eerst opmaken? 

Dat is toch de omgekeerde wereld? Word ik gestraft omdat 

we zuinig geleefd hebben? Had ik beter schulden kunnen 

hebben? Mijn buurvrouw noemde toen het Annahuis. Dat 

verbaasde me, want ik kende het Annahuis alleen van mijn 

broer, die kwam er weleens omdat hij dakloos en verslaafd 

was. Daarom vond ik het fijn dat je bij mij thuis kwam. Haha, 

dat vond ik ook nog eng hoor, daarom was mijn zus erbij. 

Ik voelde meteen een klik. Jij bent ook best pittig en zegt 

wat je vindt, dat doe ik ook, ik kan nogal eigenwijs zijn. Jij 

vertelde toen over het Annahuis, het Atelier, de eetclub. 

Toen ben ik een keer mee geweest met mijn buurvrouw 

naar de eetclub op dinsdagavond, en meteen mee gaan 

doen. Jullie hebben mijn favoriete tortilla’s al geproefd! 

Daarna alleen naar Atelier, ik ben altijd bezig met dingen 

maken.

Ik wil niet zielig zijn als weduwe, ik ga door en moet gewoon 

onder de mensen zijn. Iedereen heeft mensen om zich heen 

nodig. Annahuis is heel anders dan ik dacht! Het is gezellig 

en er komen allerlei verschillende mensen. Ik kan nogal 

makkelijk met mensen omgaan, dat scheelt. Je kan gewoon

meedoen en helpen, ik houd wel van aanpakken. Ik kom er 

graag.”

Woon je al lang in Tuinzigt?
“Ja, ben hier geboren en getogen, op de Meidoornlaan. Ben 

vier jaar weggeweest en we waren heel blij toen we een 

huisje kregen hier in de Ahornstraat in 1980. Ja ik ken het 

hier. Typisch Tuinzigt hè?” “Wat betekent dat dan?” “Nou 

als er nieuwe mensen komen, kijken we eerst de kat uit de 

boom, en als je gewoon doet dan hoor je erbij. We wonen 

hier in de Oranjestraat hè? Tijdens het WK dan strijden we 

met nog een andere straat in Den Haag wat de mooiste 

straat is. We hebben met het WK 2020 de prijs gewonnen.” 

“Als je je niet openstelt, kun
  je ook niet ontvangen”

Dorothé in gesprek met Corry

Annahuis in de wijk:

Vanuit het Annahuis gaat Dorothé elke 

maandagochtend de wijk in. Het Annahuis wil ook 

weten wat er in de wijk leeft, waar wijkbewoners 

behoefte aan hebben en hoe we bij wensen of 

problemen kunnen ondersteunen. 

Elke maandagochtend van 9:00 tot 11:30u is er 

naaiatelier in wijkcentrum de Nieuwe Meidoorn 

aan de Meidoornstraat 115. Vrouwen uit de 

wijk ontmoeten elkaar, leren elkaar naaien en 

handwerken. We leren elkaars culturen kennen 

door af en toe te proeven van allerlei hapjes die 

we uit eigen keuken meenemen. 

Zin om mee te doen? Welkom!
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Atelier 
Annahuis
Iedereen kan tekenen!

Altijd leuk en gezellig, die donderdagmiddagen.

Bij het Annahuis is het dan Atelier: onder 

deskundige begeleiding van kunstenaars wordt 

er gewerkt aan allerlei creatieve uitspattingen. 

Iedereen kan zijn gang gaan en wordt 

gestimuleerd om aan de slag te gaan. Dat is een 

voorwaarde: alleen koffie drinken is er niet bij, 

je krijgt al snel potlood en papier onder je neus, 

en probeer maar wat op papier te krijgen. Je kan 

ook schilderen, mozaïeken, kleien, handwerken of 

naaien. 

Veel mensen zeggen dat ze niet kunnen tekenen, 

maar dat is een obstakel dat in ieders hoofd zit. Ze 

bedoelen dan dat ze het onderwerp niet precies 

na kunnen tekenen. Tekenen, en creativiteit in het 

algemeen, heeft zoveel meer mogelijkheden: dat 

geeft ruimte, op het papier en in je hoofd. Bij de 

workshop ‘Mandala tekenen’ ontdekten we dit jaar 

dat het heel goed een motor voor je gevoel kan zijn. 

In het Atelier zijn er ook regelmatig speciale 

activiteiten. Met de burendag van 2021 hadden veel 

wijkbewoners hun eigen hoofd gekleid voor ‘het volk 

der introverten’ van Mirthe Dokter. Het resultaat 

staat in de vitrine in de huiskamer: wel 100 koppen 

van klei, veelsoortig en divers. En afgelopen winter 

was een aantal weken Marianne Sprangers te gast: 

zij gaf een serie workshops mandala tekenen op 

een persoonlijke en tegelijk toegankelijke manier. 

We organiseren ook andere activiteiten die met 

kunst te maken hebben.

Zo waren we vorig jaar bij exposities van de bij 

het Atelier actieve kunstenaars, in het Gele Huis 

in Princenhage, en bij IDFX aan de Veilingkade. 

Bijzonder dat bijna iedereen dan meegaat en 

de kunstenaar grondig weet te bevragen. Voor 

de toekomst zijn we een rondleiding aan het 

voorbereiden over kunst op straat in Tuinzigt en 

Haagpoort, de directe omgeving van het Annahuis. 

En zoals dat hoort bij creativiteit, we laten ons altijd 

verrassen door nieuwe impulsen. En wie weet gaan 

we in het nieuwe jaar exposeren.  

het Atelier is voor mij….

creatief bezig zijn, thuis 

komt het er niet van

iets nieuws ontdekken van 
mezelf, dat geeft plezier

anders dan de andere dagen. Dan is de penseel mijn taal. Wat in mijn hart leeft, komt op papier

ontspanning en ook samen zijn want ik kom 
nergens anders en hier is altijd een luisterend 
oor en is iedereen welkom

helpen en leren van anderen, ik hoop 

dat er meer mensen komen naaien of 

handwerken

gezelligheid, onder de mensen komen, want thuis 
kan ik ook creatief zijn, maar hier word ik op weg 

geholpen ook al ben ik eigenwijs

een plek waar ik mijn 
creatieve talenten ontdek; 
ik wist niet dat ik die had!

In het open Atelier kun je onder begeleiding van een kunstenaar aan de slag met eigen wensen 

en ideeën. Even niks anders aan je hoofd dan bezig zijn met kleur, vorm, verf, klei, hout, textiel 

of wat bij jou past. Ontdek hoeveel plezier het geeft je talenten op het spoor te komen.

Donderdag 13:30 - 15:30u
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Medewerkers zijn beschikbaar om bezoekers 

individueel te begeleiden en te ondersteunen. 

Bij een ingewikkelde vraag volgen we mensen 

intensief en steunen hen in hun gang langs loketten 

en instanties. We werken nauw samen met andere 

hulpverlenende instanties in Breda. Het Annahuis 

vormt zo een vangnet voor mensen die anders 

uit beeld zouden verdwijnen. Vragen variëren van 

praktische zaken tot emotionele ondersteuning. 

We trekken langdurig met mensen op en blijven 

betrokken op alle mogelijke levensgebieden, van 

financiën tot zingeving.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Ik heb tijdens mijn loopbaan op diverse plekken, met 

verschillende disciplines en teams in de zorg gewerkt, 

maar zelfs na negen jaar verwonder ik mij elke dag 

opnieuw hoe uniek ons werk in het Annahuis is. Hoe het 

gewone, het alledaagse samenzijn, van zoveel betekenis 

kan zijn in het leven van onze bezoekers en vrijwilligers. 

In het Annahuis bieden wij, naast verscheidene projecten 

waaronder onze inloop, ook verschillende niveaus van 

persoonlijke ondersteuning. In de hulpverlening gaat 

het om praktische hulp en/of het beantwoorden van 

maatschappelijke vraagstukken. Die komen uiteraard ook 

voor bij ons, maar vaak gaat het tevens om het aanboren 

van een diepere emotionele laag. Deze complexiteit 

proberen wij eenvoudig en bovenal menselijk te benaderen, 

en de presentiebenadering is daarbij onze belangrijkste 

leidraad. Zoals de filosoof Levinas schreef wordt een mens 

pas écht mens in, en door, het gelaat van de ander, die 

een appèl op ons doet. Ieder mens wil begrepen en gezien 

worden, van betekenis zijn, in verbinding met anderen. 

Maar al te vaak zijn mensen echter beschadigd door 

teleurstellingen, verlieservaringen en trauma’s. Het diepe 

menselijke verlangen naar persoonlijke verbinding wordt 

door verlies van vertrouwen in zichzelf en in de ander 

geblokkeerd. Door gebrek aan het gevoel ‘erbij te horen’, 

‘het ertoe doen’, ervaren mensen vaak diepe eenzaamheid. 

Uiteraard kunnen we in het Annahuis geen wonderen 

verrichten, maar we kunnen proberen de ander weer 

perspectief te bieden, met een hernieuwd vertrouwen in 

zichzelf en de medemens.

Dit betekent dat er in onze ondersteuning plaats is voor 

de werkelijke ander, vanuit zijn beleving en wensen. Dat 

dit niet altijd gemakkelijk is mag duidelijk zijn. Vaak wordt 

er een beroep gedaan op het vermogen om het samen uit 

te houden in schrijnende en onrechtvaardige situaties en 

om de ander te zien lijden. Het is veelal eenvoudiger om 

met concrete en praktische zaken bezig te zijn, te regelen 

en handelen. Deze manier van oplossingsgericht werken 

gaat vaak voorbij aan de onderliggende problematiek en/

of wens. Hiermee wordt de diepere emotionele gelaagdheid 

van de ander niet aangeraakt. Complexiteit betekent dat ‘de 

oplossing’ niet simpel is, het heeft tijd nodig. En deze tijd en 

aandacht geven wij, en kunnen we ook geven vanuit het 

Annahuis: het is de basisbenadering van waaruit wij werken. 

Tijd om elkaar te leren kennen, een vertrouwensrelatie op 

te bouwen. Soms in een bepaalde traditionele rol maar ook 

in de rol van een behulpzame vriend, bezorgde moeder of 

de rol van boze zus in een professioneel jasje. Vanuit deze 

relatie en dit vertrouwen zoeken wij samen naar persoonlijk 

afgestemde mogelijkheden. 

“Wat voor werk doe jij binnen het Annahuis?” vragen 

anderen vaak aan mij. “Niets,” zeg ik. Men kijkt dan altijd 

wat vreemd. Niets doen betekent voor mij dat ik niet gelijk 

de kleurplaat van de ander probeer in te kleuren maar dat 

ik naast de persoon mag zitten, niets doe, maar in het niets 

doen hem of haar weet te stimuleren, de ruimte geef zelf te 

kleuren op zijn of haar manier en tempo. ‘Niets’ wordt dan 

‘alles’, de ander zijn eigen pad laten volgen, niet in de steek 

laten, de ander zien zoals hij zich aan jou wil laten zien, de 

ander een plek geven. Zoals een ouder zijn of haar kind ook 

ondersteunt in het zoeken naar het juiste levenspad.

Presentie is niet altijd makkelijk maar ik geloof er heilig in! 

“Presentie is niet altijd
  makkelijk maar ik geloof
  er heilig in!”

Naomi over presentie in de praktijk

Een inkijkje in mijn werkdag: 

Terwijl veel mensen in de zorgsector een duidelijke 

agenda hebben weet ik vaak niet wat er in het Annahuis 

gaat gebeuren of hoe mijn ochtend eruitziet: wat zal zich 

aandienen? 

Het is maandagochtend en ik ben aanwezig op onze inloop. 

Rond half 11 is het gezellig druk en er hangt een goede sfeer. 

Ik ga bij verschillende mensen even aan tafel zitten om te 

vragen hoe hun weekend was. Aan meneer K. vraag ik hoe 

zijn rechtszitting van afgelopen vrijdag was. Hij was hier erg 

nerveus over de afgelopen weken. ‘Zou de rechter hem wel 

geloven?’ Hij is opgelucht en vindt het fijn even te kunnen 

vertellen. Het Annahuis is de enige plek waar hij komt en 

zich minder eenzaam voelt. Hij voelt zich hier thuis. 

Mensen lachen en praten over de politiek, achterin onze 

ruimte zijn er wat bezoekers aan het poolen. Een vrijwilliger 

komt vragen of wij weer tentjes en slaapzakken hebben 

voor drie nieuwe bezoekers die op straat verblijven. 

Gelukkig hebben wij die vorige week bijgekocht. Het is 

momenteel erg koud en ze hebben nog geen mogelijkheid 

tot onderdak. Om 11 uur staat er een jonge vrouw op de 

stoep. Ze heeft geen jas aan, heeft het zichtbaar erg koud 

en komt wat verward over. Ik verwelkom haar, geef haar een 

kop koffie en nodig haar uit voor een gesprek apart van 

de rest. Wij lopen samen naar ons authentieke en warme 

kantoor. Ze vraagt mij of ik haar dossier wil lezen en ploft 

dit tegelijkertijd op tafel neer. Ik zie een dik pak papier voor 

mij liggen en geef haar aan dat dit dossier voor mij niet zegt 

wie ze werkelijk is en ik de voorkeur heb om haar met haar 

eigen woorden te leren kennen. “Waar kom je vandaan?” 

We blijken al snel wat raakvlakken te hebben en gaan hier 

op door. Na 15 minuten zegt ze: “wat vreemd, hoeven wij 

het gesprek nog niet af te ronden?” Ik geef aan dat wij bij 

het Annahuis gewoon de ruimte hebben en dat ik graag tijd 

maak voor haar verhaal. Zij vertelt meer. Ze is thuisloos 

en slaapt momenteel bij diverse mensen op de bank. Maar 

dat tast haar gevoel van eigenwaarde en veiligheid aan. 

Ze is angstig voor wat er met haar kan gebeuren op die 

logeeradressen. Ze weet de weg binnen de hulpverlening 

niet, waardoor zij de mogelijkheden voor ondersteuning 

niet kent. Samen bellen wij naar de opvang zodat zij daar 

tijdelijk kan verblijven. Ik nodig haar uit om voortaan ook 

naar de inloop te komen. We lopen daar samen naartoe 

waar ik enthousiast en emotioneel word begroet door 

een bezoekster die hier acht jaar geleden voor het laatst 

is geweest. De nieuwe bezoekster neem ik hierin mee en 

ik probeer hen met elkaar te verbinden. Als ik zie dat de 

klik er is, ga ik naar een andere tafel. Vanaf een afstand 

houd ik onopvallend in de gaten hoe het gaat. De mevrouw 

van vroeger zal met de nieuwe mevrouw meelopen naar 

de opvang. Wat fijn dat mensen elkaar hier vinden en zich 

verbinden. Ik blijf het bijzonder vinden! 

Meneer L. vraagt aan mij of ik hem op de computer wil 

helpen iets op te zoeken. Het is de derde keer deze week. 

Terwijl wij bezig zijn, vraag ik hem wat hij precies lastig 

vindt. Hij kan niet lezen. Hij is al vroeg uit huis gegaan omdat 

het geen fijne plek was om op te groeien. Zijn vader was 

alcoholist en dat zorgde voor hele nare situaties thuis. Hij 

is vroeg gaan rondzwerven door verschillende landen. Hij 

weet heel veel en vertelt veel over zijn reizen. Ik bewonder 

zijn levenslust. Nu wil hij meer vastigheid omdat hij ouder 

wordt en zijn gezondheid hem in de steek laat. Ik vraag 

hem naar zijn wensen en geef aan dat wij hem hierin wel 

kunnen ondersteunen door samen naar de juiste instanties 

te zoeken. Hij vraagt ook of hij iets kan betekenen voor ons. 

Voor hem is het juist belangrijk om ook iets voor een ander 

te kunnen doen. Hij wil graag een keer voor ons koken. Ik 

heb geen flauw idee of hij dat überhaupt kan, maar het doet 

mij goed dat iemand zijn talent wil laten zien en daardoor 

reageer ik dus enthousiast. Hij blijkt (de week hierop) ook 

goed te kunnen koken en met zijn kookkunsten maakt hij die 

ochtend 25 mensen blij.

Het is kwart voor 12, wij gaan bijna gezamenlijk eten, 

ineens is er veel geschreeuw. Meneer J. is heel erg boos 

en verdrietig, hij heeft net slecht nieuws gehad. Ik ga bij 

hem zitten en wij kunnen beiden niets… Soms is het samen 

uithouden, geen perspectief hebben, door een diep dal 

gaan maar weten dat je er niet alleen voor staat en dat je 

gezien en gehoord wordt… 
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Het Annahuis biedt juridische en maatschap-

pelijke begeleiding aan mensen met en zonder 

verblijfsvergunning. Mensen met een verblijfsver-

gunning kunnen terecht voor het verkrijgen van 

een andere vergunning of een verlenging, bij pro-

blemen naar aanleiding van de intrekking van een 

vergunning, naturalisatie en meer. Mensen zonder 

een verblijfsvergunning kunnen ondersteuning 

krijgen bij het aanvragen van een vergunning of 

het regelen van medische zorg, onderwijs en ju-

ridische bijstand van een advocaat. Bij arbeidsmi-

granten uit de EU kunnen we helpen onderzoeken 

welke rechten iemand heeft opgebouwd en hoe 

hij/zij hier toegang toe krijgt. Het Annahuis denkt 

langdurig mee, op alle nodige terreinen en ook in 

complexe zaken, en biedt persoonlijke aandacht 

en ondersteuning.

Ik was begin 20 toen de Mujahedin (Islamitische guerrilla- 

strijders) aan de macht kwamen in Afghanistan. Heel veel 

mensen verdwenen in die tijd. Mijn broer ook. Ik steunde 

de oppositie en was hierdoor in gevaar. Twee jaar lang pro-

beerde ik uit het zicht te blijven, daarna vluchtte ik naar Ne-

derland. Ik was net een paar maanden hier toen de Taliban 

de macht grepen. We waren blij, nu zou alles beter worden. 

Maar het werd juist erger. 

In Nederland kreeg ik gelukkig een asielvergunning. Ik 

leerde de taal, leidde een normaal leven en kreeg de Ne-

derlandse nationaliteit. Op reis in Pakistan ontmoette ik 

mijn vrouw. Terug in Nederland miste ik haar: zij woonde in 

Afghanistan. Ze kon niet naar Nederland komen omdat ze 

geen verblijfsvergunning kon krijgen. De situatie in Afgha-

nistan was veranderd, de Taliban waren verdreven door de 

Amerikanen. Na een paar jaar durfde ik het aan terug naar 

Afghanistan te gaan. 

Mijn vrouw en ik kregen drie kinderen, twee meisjes en een 

jongen. We hadden een goed leven, niemand verwachtte 

dat de Taliban terug zouden komen. Eén vriend bleef me 

echter waarschuwen: jouw kinderen zijn Nederlands, ze 

hebben rechten daar, regel dat ze naar Nederland kunnen 

komen als het hier weer onrustig wordt. Door zijn aandrin-

gen besloot ik in 2021 naar Nederland te gaan om paspoor-

ten voor de kinderen te regelen. Gewoon voor de zekerheid, 

en daarna terug naar Afghanistan. De registratie van mijn 

kinderen bij de gemeente zou maar twee maanden duren 

dus ik verbleef tijdelijk bij een vriend, zonder inkomen. En 

toen, na 20 jaar, kwamen de Taliban terug. We waren alle-

maal bang.

Ik heb iedereen gebeld: kon mijn gezin geëvacueerd wor-

den? Maar helaas, er was niets mogelijk. Het personeel van 

de Nederlandse ambassade was gevlucht. Ik was helemaal 

kapot. Ik had geen woning, geen inkomsten en geen mo-

gelijkheid om terug naar Afghanistan te gaan. Ik zat vast. 

Bij het Annahuis deelde ik mijn zorgen en kwam ik in con-

tact met de juridisch medewerkers. Wat bleek: ik had niet 

tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat 

mijn kinderen Nederlands waren. Evacuatie was misschien 

toch mogelijk. De papieren van mijn kinderen waren helaas 

nog steeds in behandeling, de registratie heeft uiteindelijk 

acht maanden geduurd. Gelukkig vond ik werk, en uitein-

delijk ook een kamertje. Ik kwam meerdere keren per week 

bij het Annahuis, soms wel twee of drie uur per keer. Er 

waren steeds nieuwe dingen om op te lossen. Evacuatie 

kon niet vanuit Afghanistan, daar had de Nederlandse over-

heid geen invloed meer. Verder was het wachten, wachten, 

wachten. Op een gegeven moment kregen we akkoord voor 

evacuatie via een buurland. De kinderen kregen noodpas-

poorten die een jaar geldig waren, mijn vrouw wist een Af-

ghaans paspoort te krijgen. Mijn moeder, die bij ons woon-

de, kon niet mee.

Mijn familie in Afghanistan was al die tijd zoveel mogelijk 

binnen gebleven. Mijn vrouw en dochters mochten alleen 

naar buiten met een mannelijke begeleider, alleen mijn 

zoon mocht nog naar school. Bovendien mocht niemand te 

weten komen dat ik in Nederland was, als iemand daar iets 

over zou zeggen tegen de Taliban dan zou mijn familie in 

gevaar komen. Mijn familie was dus bang, maar moest de 

evacuatiepogingen wel zelf ondernemen. Vervoer en een 

mannelijke begeleider regelen, ‘s nachts urenlang rijden, 

proberen de grens over te steken... Pas aan de andere kant 

van de grens stond personeel van de Nederlandse ambas-

sade klaar om ze verder te helpen. Helaas lukte het niet om 

langs de Taliban met hun geweren te komen. 

Toen kwam de oplossing: vliegen naar Iran. Inmiddels waren 

de paspoorten van de kinderen bijna verlopen en dan krijg 

je eigenlijk geen visum. Via een kennis lukte het toch dit 

te regelen. Bij de controle op het vliegveld was het weer 

spannend en was het weer een kennis die mijn familie het 

vliegtuig in heeft gekregen. Ik was heel blij, maar in Iran 

ging het weer mis. Mijn familie werd meer dan acht uur vast-

gezet op het vliegveld, de kinderen werden gescheiden van 

hun moeder en mochten niet eens naar de wc. De douane 

geloofde niet dat de paspoorten legaal waren. Uiteindelijk 

is de Nederlandse consul naar het vliegveld gekomen om 

de situatie op te lossen. Nog was het niet klaar: in Istanbul 

miste mijn familie de aansluiting met de vlucht naar Neder-

land. Mijn dochter spreekt een klein beetje Engels en moest 

nieuwe tickets regelen. Het was een race tegen de klok, ze 

had vier paspoorten en per paspoort kreeg ze een uur gra-

tis wifi. Dan konden we contact opnemen, doorgeven wat 

Buitenlandse Zaken had gezegd, haar instructies geven. 

Mijn familie werd weer vastgezet, weer moest een consul 

ingrijpen. Mijn dochters telefoon viel uit voordat alles ge-

regeld was en ik heb de hele nacht in de stress gezeten, 

zonder informatie. ‘s Ochtends ging ik al vroeg naar het 

Mohamed (51) was toevallig even in 
Nederland toen de Taliban in Afghanistan 
de macht overnamen, en hij niet meer terug 
kon naar zijn familie
Het verhaal van Mohamed

Annahuis, waar de medewerkers met mij wachtten. En toen 

belde mijn dochter me dat ze in Nederland waren. Al een 

paar maanden verblijft mijn familie nu in een noodopvang 

voor Afghanen in Zeist. Mijn jongste kinderen gaan naar 

school en maken vriendjes. Ongeveer één keer per maand 

lukt het me om lang genoeg vrij te krijgen van werk om naar 

hen toe te reizen en een paar dagen te logeren. Binnenkort 

krijgen we gelukkig samen een woning in Breda. Het voelt 

als een droom om straks weer met mijn familie te wonen. 

De afgelopen tijd was heel zwaar. Elk moment in Afghani-

stan was gevaarlijk voor mijn familie. Het was moeilijk om 

vertrouwen in een goede afloop te houden. Een vriend van 

mij zit in een vergelijkbare situatie en hij krijgt zijn gezin 

niet naar Nederland. Ik heb geluk gehad dat ik bij het An-

nahuis ben gekomen. Ik zal nooit vergeten wat de juridisch 

medewerkers hebben gedaan, ze hebben alles geregeld. Ze 

kijken niet naar de klok. Ik was altijd welkom en iedereen 

wilde helpen. 

Mijn moeder was verdrietig om achter te blijven maar is 

blij voor ons. In Afghanistan gebeuren ongelofelijke dingen, 

daar was geen toekomst voor vrouwen. Nu zijn mijn kinde-

ren veilig en vrij. Ze kunnen zelf beslissen hoe hun toekomst 

eruitziet.
Dinsdag en woensdag

Mohamed zorgt graag voor de mensen van het Annahuis door groente en fruit te brengen.

Team bestaansrecht

16 17



Dappere, nieuwsgierige 
beleidsmakers gezocht!

Twee leden van Luisterkracht, we noemen ze hier ‘Daan’ en 

‘Else’, vertellen over hun ervaringen tot nu toe: 

Daan: “We hadden in de zomer eerst een kennismakingsbij-

eenkomst.” Ze beginnen allebei te lachen. “Wat een leuke 

avond was dat!”

Else: “We deden een spel met vragen, over van alles. Met 

korte vragen kreeg je heel veel antwoorden.”

Daan: “Jij wilde vroeger FBI-agent worden! Dat vergeet ik 

niet meer. Het was echt een supergoede start.”

Else: “Sommige mensen waren helemaal nieuw, andere ken-

de ik een beetje. Het is nu heel anders: we hebben nu echt 

iets samen. We gaan bij elkaar op visite. Het project levert 

nieuwe contacten en vriendschappen op.”

Daan: “Sinds die zomer komen we elke paar weken samen. 

We starten altijd met eten, heel belangrijk. Er is steeds een 

andere kok. Daarna vertelt één van ons zijn verhaal. Dat 

kan een levensverhaal zijn, of over een specifiek onderwerp 

gaan.”

Else: “De eerste die aan de beurt was vertelde zijn levens-

verhaal. Ik heb me daardoor laten inspireren en dat ook 

gedaan. Ernstige kindermishandeling was een groot thema 

voor mij. Ik wilde dat delen om er iets mee te doen richting 

beleidsmakers.”

Daan: “Ik wist van tevoren niet wat ik zou gaan delen, maar 

keek wat er leefde toen ik aan de beurt was. Door mijn werk 

in de hulpverlening was ik veel bezig met beginnende pa-

tronen, de invloed van je omgeving en opvoeding op je ont-

wikkeling. Dat was echt een eye-opener voor veel dingen 

waar ik mee worstelde. Ik wilde dat graag delen met de rest 

omdat het relevant is voor elk mens.”

Else: “Je kunt alles bespreken, we hebben een veilige en 

vertrouwde groep.”

Daan: “De sfeer is goed, iedereen heeft respect voor elkaar. 

De facilitator draagt hieraan bij, die regisseert het en houdt 

het veilig. Iedereen krijgt de ruimte, er wordt echt naar je 

geluisterd. Dat is Annahuisbreed: de veiligheid en sfeer ko-

men voor een groot deel van de medewerkers. Wat zij uit-

dragen, hoe zij met mensen omgaan.”

Else: “Ik kan het nooit goed uitleggen. De mensen zijn hier 

gewoon zo lief. Het is een warm bad. De spirit in huis is heel 

bijzonder.”

Daan: “Als iedereen straks zijn verhaal heeft verteld dan 

gaan we het concreter maken, thema’s kiezen: waar lopen 

we nu tegenaan en zoeken we verbetering voor? We willen 

graag iets gedaan krijgen voor mensen die het moeilijk heb-

ben, zoals wij het ook gehad hebben, door onze ervaringen 

naar de beleidsmakers te brengen. We gaan daarom straks 

de groep uitbreiden, mensen met invloed uitnodigen.”

Else: “Voor managers en mensen die de wetten en regels 

maken is het een kans om de andere kant van een verhaal 

te leren kennen.”

Daan: “Als je werkend, effectief beleid wilt krijgen dan moet 

je de afstand tussen politiek en mensen verkleinen. Beleids- 

makers weten vaak niet met wie ze te maken hebben. Erva-

ringsdeskundigen kunnen dan uitkomst bieden: als je zelf 

iets hebt meegemaakt dan kun je anderen er ook beter mee 

helpen. En het is ook nog eens goedkoper!”

Else: “We willen graag samen over onderwerpen naden-

ken, onze perspectieven bieden, gezamenlijk tot nieuwe 

inzichten komen. Je ziet soms dat onderwerpen opeens 

heel groot kunnen worden en aangepakt kunnen worden 

bij voldoende aandacht. Waarom zouden wij dat ook niet 

voor elkaar kunnen krijgen? We hopen daarom dat dappere, 

nieuwsgierige beleidsmakers zich bij ons aansluiten.”

Daan: “Wij hebben niet alle antwoorden, we hebben de be-

leidsmakers ook nodig! Zij hebben bepaalde vaardigheden 

en macht. We zoeken de samenwerking. Samen kunnen we 

verder komen.”

Luisterkracht

Voor project Luisterkracht komt een vaste groep 

mensen maandelijks bij elkaar. 

De leden delen hun ervaringen op allerlei 

levensgebieden en gaan hier straks over in gesprek 

met een groep beleidsmakers, leidinggevenden 

en/of politici. 

Zo werken ze aan onderling begrip, verbetering 

van beleid en verkleining van de kloof tussen 

mensen met en zonder macht.

In 2022 is project Luisterkracht begonnen, met zeven 
groepsleden en twee facilitators
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In 2021, midden in de coronapandemie, zat ik werkloos 

thuis en zocht ik een invulling van mijn dagen. Ik heb een 

master moleculaire levenswetenschappen gedaan met als 

specialisatie fysische chemie. Heel interessant, maar op 

mijn laatste werkplek heerste een toxische werkomgeving. 

Ik was daarom een beetje huiverig om ergens opnieuw te 

beginnen. Via een wandelmaatje vond ik het Annahuis: een 

leuke plek met vriendelijke mensen en een plezante sfeer, 

waar ik maatschappelijk sociaal bezig kon zijn. Ik ben nu 

gastheer op de inloop op woensdagochtend.

Het geheel van bezoekers is heel divers, het Annahuis is 

een soort community center voor de buurt. Iets minder 

dan de helft van de mensen die op een ochtend komen is 

een arbeidsmigrant uit de EU. Deze mensen zijn allemaal 

overlevers, maar ook hier is weer veel verscheidenheid. 

Sommige mensen zie je een paar keer en dan vinden ze 

werk of reizen ze door. Sommige mensen blijven maanden 

of jaren terugkomen. Zij staan langdurig op straat en 

focussen vooral op blijven leven. Drank en drugs helpen 

soms om even te ontsnappen aan hun situatie. 

Mijn werk is heel gevarieerd en uitdagend. Ik verwelkom 

mensen en schenk koffie maar help ook met praktische 

vragen rondom de was, opslag van spullen of eten. Soms 

help ik op de computer of met brieven of bellen we samen 

naar een organisatie. Wat me opvalt is dat arbeidsmigranten 

absoluut geen kennis hebben van hun rechten. Ze lijken 

door de wind aangewaaid te zijn, weten niet wat mag en 

hoe dingen werken. Blijkbaar krijgen ze geen informatie 

vanuit de uitzendbureaus. Ik hoor soms horrorverhalen 

over slechte werkomstandigheden, hele lange dagen, 

werken in de kou, te weinig betaald krijgen en je woning 

kwijtraken bij ontslag. We proberen daarom ook om mensen 

voorlichting te geven en te kijken of ze recht hebben op 

opvang of een uitkering. Dit is lastig door de taalbarrière 

en doordat mensen geen administratie bijhouden. Vaak 

worden hun spullen gestolen omdat ze geen veilige plek 

hebben om te wonen. En soms zijn ze opeens weg, als ze 

weer werk hebben gevonden. 

Wat me opvalt is dat de mensen erg vriendelijk en beleefd 

zijn. Buiten wordt er veel gevochten, te zien aan de wonden 

en opgezwollen gezichten, maar mensen laten dit bij de 

deur achter. Ik geef menselijk gedrag en geduld en krijg 

dit ook weer terug. In het Annahuis is het makkelijk om 

de mens te blijven zien. Waarschijnlijk helpt het dat ik zelf 

half Bulgaars ben: omgang met Oost-Europeanen vormt 

niet zo’n cultuurschok voor mij. Toch is het contact soms 

moeilijk als mensen geen Nederlands of Engels spreken of 

zich door een mentale ziekte onvoorspelbaar gedragen. 

We zien mensen hier vooral als het slecht gaat. Het biedt 

troost dat je ze dan een toevlucht kunt bieden. Voordat ik 

hier kwam werken wist ik niet veel van arbeidsmigranten. 

Het is bijzonder en lastig om te ontdekken hoe het systeem 

werkt en hoe vaak je machteloos staat. Terugkeer is 

soms de enige optie. Mensen willen dit vaak niet omdat 

ze in Nederland kinderen hebben of meer geld kunnen 

verdienen. Op straat leven is dan blijkbaar nog beter dan 

het leven in hun eigen land. Ik vind het moeilijk hierover te 

oordelen. Het enige verschil tussen jou en hen is waar je 

geboren bent. Soms moet je de situatie accepteren zoals 

die is, dan moet iemand echt zelf in actie komen. En soms is 

er gewoon niets voor iemand mogelijk. Ik zou de problemen 

graag willen oplossen maar dat gaat niet, dus ik doe wat 

ik kan en laat het verder los. De nabespreking met het 

team helpt daarbij. We delen onze ervaringen en steunen 

elkaar. Hoe denk jij hierover? Hoe zit dit nou? Zonder dat 

zou ik het werk mee naar huis nemen. Het Annahuis is echt 

opgebouwd vanuit de collega’s, dat vind ik het mooie eraan.

“Arbeidsmigranten hebben vaak
  geen kennis van hun rechten”

Het verhaal van Robin

Financiën
Om het Annahuis draaiende te houden is er flink wat geld 

nodig. De beroepskrachten krijgen uiteraard salaris, er zijn 

allerlei activiteiten, we betalen huur, er is een Noodfonds 

e.d. Wij zijn voor onze inkomsten volledig afhankelijk van 

subsidies en giften, en die zijn er gelukkig ook: gemeente 

Breda, Fonds Franciscus, Stichting Rotterdam en andere 

particuliere fondsen, de protestantse en katholieke kerken 

van Breda en Prinsenbeek, Bisdom Breda, gezamenlijke 

religieuzen Nederland en particulieren! Het Annahuis is 

een zogenaamde ANBI-instelling, wat betekent dat giften 

onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de 

belastingen.

Wij zijn blij met alle subsidies en giften die wij krijgen. 

Niet alleen is dit geld noodzakelijk om goed te kunnen 

functioneren, maar wij zien het ook als een blijk van 

waardering voor het werk dat in het Annahuis gebeurt. 

Helaas blijft het elk jaar een opgave om voldoende 

financiering te vinden. Mocht u ons, op wat voor manier 

dan ook, willen steunen dan zijn wij daar erg dankbaar 

voor!

Een kaartje voor jou omdat

Een kaartje voor jou omdat
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Ons adres:
Haagweg 3, 4814 GA Breda

Je bereikt ons via:

telefoon		  (076) 521 79 64

whatsapp	 06 1088 3188

e-mail		  info@annahuis.nl

website		  www.annahuis.nl

facebook		 AnnahuisBreda

Rekening Annahuis: NL79 INGB 0007 4088 16

kvk 41106873   |   RSIN/ANBI: 804609482 
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Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Maandag 10:00 - 12:00u, dinsdag 13:30 - 15:30u, 

woensdag 10:00 - 12:00u

Donderdag 13:30 - 15:30u

Maandag en woensdag 12:00u


